
Kerkdienst Protestantse Gemeente De Voorhof Kesteren 
23 maart 2025, derde zondag in de Veertigdagentijd,  
Occuli, naar Psalm 25: ‘Ik houd mijn oog gericht op de Heer’. 

 
Om te beginnen 
Stilte  
Welkom en mededelingen 
 
Ieder gaat staan: Groet en bemoediging  
Vg   Groot is Gods liefde voor een ieder die Hem zoekt. 
Gm   Hij ziet ons en kent ons en legt Zijn hand op ons. 
 

Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
Gm   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg  Wij prijzen Zijn Naam, Hij die er zal zijn voor ons; 
Gm  onze ogen zijn op Hem gevestigd;  
Allen   ons hart vertrouwt op Hem. 
 

Vg   Gebed van toenadering 
 
Intochtspsalm Lied 25 A (na dit lied gaat ieder zitten) 
 
Waarover gaat de dienst? 
Wij zingen Lied 215: 1, 3 en 7 
Kyriëgebed, uitlopend op Lied 547: 2 met refrein 
 
Rondom de bijbel 
Gebed 
Moment met de kinderen: Wordt het nog wat? 
 
Projectlied: Een nieuwe dag, melodie Lied 215 
1 Een nieuwe dag, een nieuw begin 
Van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 

3 Een boom die nog geen vruchten geeft 
Blijft staan, zodat hij bloeit en leeft. 
Je krijgt de kans, je hebt de tijd – 
Dat is hoe God naar mensen kijkt. 

 
Lezing Micha 4: 1-4 (NBV21) 
Wij zingen Lied 451: 1 en 2 
 
Lezing Lucas 13: 1 - 9 (NBV21) 
Wij zingen Lied 456: 1 en 5 
 
Preek: De geduldige tuinman 
Muzikale meditatie 
Wij zingen Lied 561: 1, 4 en 5 
 
Rondom gebeden en gaven 
Gebeden (afgewisseld met Lied 368 D), stil gebed, Onze Vader 
Inzameling van de gaven  

 
Tenslotte 
Slotzang Lied 422 
Zegen, gezongen Amen 


